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Va
kantie Hollandse Beemster



Wie gaat er met ons mee; Jantsje, Claudia, Marcel, Remco 

Nicole, Josine en Menno  

   

   

   

Begeleiding: Trijnie en Jannie   



Dag 1  

Daar gingen we dan, op reis naar een nieuwe bestemming. 
We begonnen in Heerenveen daar stonden Nicole, Marcel Josine en Menno al 
op ons te wachten. 
De begeleiding was een beetje in de war en hadden niet goed in de papieren 
gekeken waar de opstapplaats was. Ze stonden te wachten op het oude plekje 
en niet bij het stadion van Heerenveen…… 
In Leeuwarden stonden Remco, Jantsje, Claudia al klaar voor de reis. 
We gingen over Harlingen naar de afsluitdijk waar zoals vaak de brug open was. 
Kwart over vier kwamen we op de bestemming aan, we werden begroet door 
Gerard, die ging ons alles vertellen over het huis, dit was erg groot en er 
stonden vele leuke speeldingen in. Er stond een bloemetje als welkom op de 
tafel en appels voor de liefhebber. 
 
 

   

 

 

Menno zijn ogen gingen stralen want er stond een pooltafel. 
Er waren fitness apparaten, een air hockey tafel en in de kasten waren allemaal 
spelletjes… 
Eerst was er koffie en koek en thee dan de auto leeghalen, ieder zijn eigen spul 
mee nemen. Dan gaan we de kamers op zoeken waar we slapen, Marcel wilde 
op het stapelbed dat was geen goed idee zeiden de begeleiding. 
Daarna gingen we met het eten bezig, Jantsje heeft de komkommer gesneden 
en Marcel ging tafeldekken. Op het menu stond macaroni met veel groente 
erin, als toetje hadden we gele vla en vanilleyoghurt. Na het eten ging Josine 



polen met Menno en Remco. Claudia ging fietsen met de begeleiding en Jantsje 
en Nicole gingen air hockey spelen. 
 
De tv deed wat gek dus kwam Gerard langs om dit op te lossen, die zag dat 
Josine alles in de kinderhoek had opgeruimd en alle puzzels bij elkaar had 
gedaan, ze kreeg hier een compliment voor. 
Na het eten een wandeling gemaakt en daarna thee of koffiegedronken, toen 
wat fris en chips en tv gekeken. 
10 uur ging de eerste naar bed en de rest volgde… 
Lekker sliepe en tot morgen…het was een goed begin!   
 
 



 

       



 

    



Dag 2 

De dag begon met uitslapen, de eerste komt om 8 uur, de rest volgt. We 
hebben Josina gewekt om 10 uur want het is vakantie toch? 
Eerst lekker ontbijten en daarna koffiedrinken. 
Ondertussen is Trijnie van de begeleiding al aan het sporten om fit te blijven. 
Eerst een broodje hotdog gegeten met saus. 
 

 

Het regende eerst een beetje, maar het werd al snel weer droog. Daarna met 
de bus naar Avenhorn naar de AH eten kopen voor vanavond en natuurlijk 
hapjes voor vanavond. Kaarten waren hier niet te koop dus gingen we de buurt 
verkennen. Eerst maar ergens een terras opzoeken, dit werd in Schagen 
gevonden. 
Gezellig stadje met veel en leuke restaurants met terras, en heerlijke koffie/ fris 
en taart. 
Thuis gekomen gingen we koken, het menu was gebakken aardappel bolletjes 
met gemengd sla een cordon bleu of een schnitzel 
Als toetje gele vla met vanilleyoghurt met aardbeien en slagroom. 
Daarna uitbuiken en even in de rust, kaarten schrijven naar de familie en 
kennissen. 
Claudia ging vanavond een kwarktaart maken voor morgenvroeg dus mag je de 
pan ook uitlikken… 
Een paar gingen spelletjes doen, boekje lezen puzzelen of kleuren. 
Claudia ging air hockey doen met Jannie, dit ging met veel lachen en dingen die 
er door de lucht vlogen. Ook kreeg Jannie blauwe vingers van de schijven die 
tegen haar hand aan vlogen. 



Na een hapje en een drankje gingen we weer pitten, moe van alle 
indrukken……welterusten… 

   

   

Schagen  

 



 

 



Dag 3 

Harde wind, iedereen was moe van gister dus later beginnen. 
De eerste was 8 uur en de laatste half 11…we hebben vakantie en ik kan 
uitslapen was het motto! Eerst samen eten met een eitje erbij. 
Daarna iedereen iets doen of niks doen…het is immers vakantie…. 
Remco en Jantsje hebben vier op een rij gespeeld en Jantsje heeft nog mens 
erger je niet gespeeld met Jannie. Josina was weer met Menno aan het poolen. 
Claudia ging lezen en Nicole ook, Marcel ging in de kinderhoek een puzzel 
maken. 
 

 

 



Toen koffie gedronken met de overheerlijke kwarktaart er bij die gemaakt was 

door Claudia.  

 

 
We hebben een broodje in de oven gemaakt en meegenomen voor een ritje 
naar Andijk, de bedoeling was strand en wandelen maar er stond zoveel wind 
en strand was niet te vinden dus de haven maar in en ons broodje opgegeten. 
We zijn toen doorgereden naar Medemblik, daar staat een heel mooi kasteel 
wat we konden bewonderen alleen we mochten er niet in omdat er een concert 
was. Toen zijn we maar op zoek gegaan naar een koffietent voor warme koffie. 
Ondertussen nog de kaarten gepost. 
Thuisgekomen hebben we wat gedronken en even naar de tour gekeken. We 
gaan uit eten vanavond, half 6 richting chinees restaurant de lange muur in de 
Goorn daar stond het lopend buffet klaar voor ons. Wat hebben we lekker 
gegeten samen. Na de tijd kon er ook nog een toetje bij.. 
Weer in de bus en uitbuiken, thee en koffie en naar voetbal gekeken. 
Er waren een paar die gingen douchen de meesten hadden geen zin iets te 
ondernemen.  
Nog wat fris drinken en naar bed…. 
Mooiste moment voor ons was: 
Josina zei, Jannie wat gaat de dag snel, alweer een dag voorbij!   



    

Medemblik                                             Andijk                                                                                                                                                                                                                                                     

       



          



Dag 4 

Vandaag hadden we een dagje Volendam gepland… 
Het weer was goed alhoewel het behoorlijk waaide net als gister. 
Na het ontbijt en de koffie, hup in de auto naar Volendam. 
De een zei ik weet waar Jan Smid woont, gaan we daar heen? De ander wist 
waar Jan Keizer woonde …we hebben maar een verhaaltje bedacht, Jan lag te 
slapen hij had keelpijn van het zingen…Om de bus in een parkeerkelder te 
krijgen..dit  was hilarisch.  Spiegels naar binnen en op hoop van zegen…toen 
gingen de lichten niet uit van de bus en begon dat ding te 
claxonneren…iedereen in de stress hoe dat nu kon…ineens was alles goed, hoe 
dat kon mag Joost weten…op naar de haven waar de mensen zijn…en dat 
waren er erggggg veel en vooral veel buitenlanders. 
 Zegt een van de gasten, kennen die Jan Smid ook? 
We hebben heerlijke kibbelingen gegeten en toen de winkels in om dingen te 
kijken en te kopen. Marcel kocht klompen(pantoffels)en Nicole ook. Ook 
moesten er nog kaarten gekocht worden. 
Om goed 1 uur zijn we op de boot gestapt naar Marken. 
We werden daar begroet door een mevrouw in kledendracht en hebben daar 
een huisje met een film gekeken hoe ze vroeger leefden en werkten. 
We zijn door het dorpje gelopen en leuke dingen gezien, even stil gestaan bij 
het oorlogsmonument. 
Lekkere warme chocolademelk met slagroom gedronken voor we weer op de 
boot terug moesten. 
Er waren die dag veel stappen geteld….record! 
15.15 weer terug naar Volendam en toen de bus zoeken…en dan moet de bus 
er weer uit…pffffff een meneer heeft ons geholpen te kijken of het kon en ja het 
ging, wat waren we blij, op naar huis! 
Eerst nog boodschappen gedaan bij AH. 
We eten vandaag: gehaktbal, boontjes, bloemkool en aardappels. 
De aardappels worden door Menno geschild en de boontjes en bloemkool door 
Nicole en Marcel. 
Als toetje hadden we vlaflip met aardbeien en slagroom. 
Na het eten chillen, pool spelen, spelletje en tv kijken, we waren kapot! 
Toen even een drankje en een hapje en op naar de bedstee. 
Geen Jan Smid gezien maar vele mooie huisjes en veel mensen uit alle landen. 
Allemaal zeiden ze: wat hadden we een mooie dag! Heerlijk toch? Morgen 
rustig aan.  



 

  

Volendam  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



    

   

       

Marken  

 



 

Dag 5 

We waren moe van gister dus iedereen was na 8 uur wakker. 
De eersten gingen douchen en of wassen en daarna ontbijten. 
We hadden monchoutaart gemaakt die heerlijk was bij de koffie. 
 

 
 

Vandaag hadden we een opmaak dag voor de vrouwen….rust voor de heren. Na 
het eten van een warm broodje met gebakken ei gingen we toeren in de buurt. 
Kleine dorpjes smalle wegen, hoge dijken…zo belanden we bij een warme 
molen bakker de Otter in Oterleek. We hebben daar lekker brood gekocht en 
een heerlijke boterkoek.  
Heeel veel molens gezien 16 in totaal zeiden de gasten. 
Koffiegedronken met een stukje boterkoek, heerlijk. De gasten gingen een 
spelletje doen, lezen of pool spelen. 
Onderweg kwamen we bij een boerderij langs waar we twee doos kakel verse 
eieren hebben gekocht. 
Daarna naar de winkel voor het avond eten, pannenkoeken met spek en kaas 
en als toetje vlaflip met zacht en luchtig toetje. 
De tafel werd gedekt door Jantsje Marcel en Remco. Jantsje bracht ook de volle 
vuilnis zak weg en die was zwaar zei ze, knap hoor. Het was vrouwendag dus 
Remco ging de voorwas doen, de begeleiding deed het in de afwasmachine. 
Daarna gingen we een lange wandeling maken, het was prachtig weer en nog 
wind stil. Ze zeggen dat dit stilte voor de storm is…..wat lekkers en daarna naar 
bed en lekker slapen. We liggen hoog en droog…welterusten. 
 



 

 

              

    

 

  



Dag 6 

STORM, STORM…. Poly heet deze. We zouden vandaag een dagje Alkmaar maar 
we kregen een alarm alert, ga de weg niet op. 
Dan zit er niks anders op dan thuisblijven en ons zelf vermaken. 
Er liggen op het erf 3 bomen om zei de eigenaar en we kunnen de weg niet op 
omdat er op de weg naar het dorp bomen op de weg liggen. Gelukkig hadden 
we gister al eten gekocht in het dorp. We zitten hier op de ruimte en het eerste 
dorp is Avenhorn vier km verder op. De gasten snappen dit wel maar vinden de 
wind niet leuk. 
De eigenaar Gerard kwam vragen of alles goed is bij ons, hij vertelde ook dat we 
niet van het erf af konden omdat er een dikke boom bij de poort is omgewaaid, 
hij was druk aan het zagen met de eerste boom…we gingen maar puzzelen, 
lezen, air hockey spelen en polen. Eten en drinken gaan gewoon door.tv 
gekeken pipi Langkous. 
Menno ging middags op bed, echt slapers weer zei hij. 
Eind van de middag lagen er hopen takken en boomstammen en wij konden 
even naar de winkel. Buiten op de weg lagen allemaal bomen om, de 
brandweer had die van de weg gehaald zei Gerard. Het was druk in de winkel 
iedereen had gewacht dat de wind was gaan liggen. Ondertussen had Trijnie  
lekkere wraps klaar gemaakt toen we weer thuis kwamen, we kregen ijs na. 
Als echte ramptoeristen gingen wij ook op pad na een dag thuis zitten. 
Zoveel bomen en zoveel takken lagen er, een dikke bende, de huizen waren ook 
erg vies geworden met de bladeren die er tegenaan waren gewaaid. Onze auto 
was ook erg vies. 
Het was spannend en dat in je vakantie in de zomer! 
Thuis gekomen gingen we het journaal kijken, wat er allemaal stuk was 
gewaaid. 
Koffie thee, lekkers en hapje en naar bed. 
 

      



   

 

 

  

  



Dag 7 

Eindelijk kwam dan de reis naar Alkmaar. Het zonnetje schijnt en het is heerlijk 
buiten. 
We gaan een alternatieve rit maken naar Alkmaar, langs kleine weggetjes, 
dijken en vaarten. Overal zag je nog bomen liggen langs de kant van de huizen 
en boerderijen. 
Eerst maar koffie drinken en dan de stad in. Auto parkeren ging niet in de 
parkeer garage dus ergens langs de vaart. 
Alkmaar is een mooie stad vonden de gasten, leuke straatjes met bloemen 
bogen. Nicole wilde graag oorbellen maar kocht een ring. 
Marcel wilde een puzzel maar er was niets wat hij leuk vond. 
Josine was over gelukkig ze zag een weefgetouw in een winkeltje van een 
dagbesteding, haar dag kon niet meer stuk zei ze. 
De begeleiding kocht een vogeltje voor in de tuin, die waren ook over gelukkig. 
We hadden broodjes mee die hebben we op een plein opgegeten waar een 
grote vriend van Menno rond liep, mevrouw de duif! 
Terug gekomen hebben we koffie gedronken met een stukje kaneel cake erbij. 
Lekker in de zon gezeten en een paar hebben met een frisbee gespeeld. Trijnie 
en Claudia gingen proberen te springen op de trampoline, wat niet erg hoog 
ging. 
Half zes gingen we richting Midden Beemster om te eten in de Beemster 
Eetkamer, speciale hamburger, Vis en patat en sla, het was heerlijk. Toetje na, 
appeltaart met ijs en slagroom. 
Toen buikje vol naar huis, bingo spelen 
 

 



   





 

 

Toetje was een appeltaart met ijs en slagroom. Voor de begeleiding een soft 

ijsje en Menno ook. 



  

Dag 8  

We gaan weer naar huis. Inpakken en schoonmaken. Het weer is vandaag 

prachtig, de zon schijnt en de korte broeken kunnen aan voor het eerst.  

 



 

 

  



Wat hebben we een mooie vakantie gehad samen. Misschien Misschien zien we 

elkaar nog wel eens op een andere vakantie. 

 

 

 

 

  



GELUKSMOMENTEN: 

Wat vond je het allermooist: 

Marcel: Alles….. 

Jantsje : de sorbet en het lekkere eten. 

Nicole: eigenlijk de zee of zwembad. We hebben gekeken of er iets in de buurt 

was maar die hadden geen vrij zwemmen wat jammer was. Daar zijn we dus 

niet geweest jammer. Dat ze leuke dingen heeft gekocht en dat het eten erg 

lekker was. 

Josine: dat ze zoveel complimenten kreeg van Gerard en de begeleiding. Dat ze 

kon poolen. 

Remco: dat hij bijna de kousen aan kreeg als hij goed zijn best deed. 

Menno: dat hij weer een keer met dezelfde begeleiding op vakantie mocht en 

dat hij mocht poolen. 

Claudia: dat het zo goed ging deze week. 

Trijnie: dat ze wakker werd weer iedereen aan het ontbijt zag, ook de  

uitspraken van de mensen. 

Jannie: dat ik met deze groep op vakantie mocht, het was gezellig. 

Verder waren er zoveel momenten, bij de tafel hoor je ineens, ik vind jou lief. 

Elke keer als Marcel naar buiten ging begon hij te zingen. 

Geen…. geluksmoment was dat we een dag thuis zaten en dat het best wel 

spannend was met de storm. 


